
 
 
 
 
 
Lief Parkiettea m,       
 
Wat een geluk vanochtend, voor ons een mooie entree 
Achterop de scooter bij de juffrouw, hoezee! 
Als vanouds weer een ritje via de bakker naar het schoolplein, 
Met rijen vrolijke kinderen en ouders, wat enorm fijn. 
dat we weer als vanouds dit samen kunnen vieren, 
en de virussen niet meer onze feestjes ontsieren. 
 
Wat hebben jullie allen hard gewerkt afgelopen jaar, 
iedereen stond weer voor elkaar klaar. 
Juffen die gemakkelijk switchen naar een ander leerjaar, 
en ook voor de nieuwe docenten zijn we erg dankbaar. 
 
Ook de andere noeste arbeid is mij niet ontgaan, 
van alle Parkieten die niet voor de klas staan. 
Voor de admin en ondersteuning applaudisseren wij luid, 
En chapeau, gebouw en plein ziet er altijd piekfijn uit.  
De grote hal met de prachtige ‘O zo snel op stal’ werd snel opgemerkt 
We zien wel, hier wordt met veel liefde aan gewerkt. 
 
Daarvoor mijn oprechte complimenten, 
Er waren mooie maar ook helaas minder fijne momenten. 
Elkaar helpen in een moeilijke tijd, 
dat is de echte parkietenmentaliteit. 
Zelfs al ben je met pensioen, 
dan kan Martine alsnog een beroep op je doen. 
 
Ik zie in deze parkieten, 
veel gelijkenis met mijn trouwe pieten. 
Betrokken, behulpzaam en soms een beetje gek, 
met het hart op de juiste plek. 
 
Iedereen levert een mooie bijdrage op zijn eigen manier, 
daardoor gaan alle kinderen naar school met veel plezier. 
Met een grote glimlach op mijn gezicht, 
eindig ik dit gedicht. 
Apetrots ben ik op jullie parkieten, 
Ga nu maar van het choco hartenhuis genieten. 
 
Veel groeten  
 
Sint en zijn pieten 
 


